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WERKBLAD 
BETHLEHEMKERK DEN HAAG 

ZONDAG 19 MAART 2023 

                   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat leest de dominee uit de Bijbel voor? …….. 

…………………………………………………………. 

 

Hoi, fijn dat je weer in de kerk bent vandaag! 
 
De dominee van vandaag heet:_____________________________ 

 
Vandaag lezen we uit deze Bijbelboeken:__________________, 
___________________ en ___________________________ 
 
Vandaag vertelt de dominee over ‘geduld’. Wat is dat eigenlijk, ‘geduld’? 
Omschrijf het in je eigen woorden. 
_________________________________________________________________  
 
Geef bij elke situatie aan of iemand geduldig is of ongeduldig 
 
-Voordringen bij de kassa                                    geduldig/ongeduldig 
-Door rood licht lopen bij het oversteken        geduldig/ongeduldig 
-Rustig wachten tot je aan de beurt bent         geduldig/ongeduldig 
 
Vind je het lastig om geduldig te zijn? Ja/nee/soms 
 
Zou God je kunnen helpen om geduldig te zijn? Hoe zou Hij dat kunnen doen? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________ 
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In de preek gaat het over ‘Geduld’. De dominee noemt vier verschillende 

dingen: 

→ Geduld van God 

→ Geduld met jezelf  

→ Geduld met een ander  

→ Geduld met God 

Schrijf of teken bij elk onderdeel eens wat jij hiervan wilt onthouden.  

Geduld van God 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geduld met een ander 

 

Geduld met jezelf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geduld met God 
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‘Geduld’ is een vrucht van de Geest. Als je de Heilige Geest in je hebt, laat 

je zien dat je van God houdt. Je laat dat merken door verschillende mooie 

en goede dingen. Paulus noemt dat ‘vruchten’. Hieronder staan er een 

paar: 

 

 

 

 

 

Hoeveel vruchten worden  

er genoemd? _________ 

  

Kijk eens naar de plaatjes  

hiernaast.  

Welke vrucht zou bij welk  

plaatje horen?  

Schrijf bij ieder plaatje de  

vrucht die erbij hoort 
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Probeer deze week te oefenen om geduldig te zijn. Bijvoorbeeld 

door rustig te blijven als je broertje/zusje iets doet wat je niet 

leuk vindt. Vraag God steeds of Hij je erbij wil helpen. 

 

 


