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Nieuwsbrief 
 

 
 
 

27e jaargang nr. 4 21 januari 2024 

Erediensten  (koster van dienst: morgendienst Arie Pronk / middagdienst Judith van Houte) Collecten  
 10.00 uur ds. T.L.J. Bos 

Separate kinderleerdienst (voor kinderen  
van groep 4 t/m 8 van de basisschool) 

Jona 2:1-6 en Markus 1:14-20  Buurt- en kerkhuis De Paardenberg + 
Wijkgemeente + 

HGJB 

16.30 uur ds. E.K. Foppen  Markus 2:1-12 
Thema: Over vriendschap, samen  
geloven en een wonder   

Diaconie + 
Wijkgemeente 

Dankgebed en voorbede 
- Zuster Wilma de Jong maakt een moeilijke periode door. We bidden voor haar om licht in de duisternis en vragen of de HEERE haar 

bevrijdt van angst.  
- We bidden de HEERE voor zuster Janny Vermeulen. Zij wordt - na een lange wachttijd - de komende week geopereerd en ontvangt 

een nieuwe heup.  
- Vanmiddag is er een jongerendienst. We bidden of de Heilige Geest de harten van jongeren en ouderen raakt, zodat de bevrijdende 

en genezende liefde van Jezus Christus wordt omarmd.  
- Donderdagavond vergadert de kerkenraad. We bidden om de leiding en vervulling door Gods Geest. 
- We bidden om recht en vrede voor alle landen die geteisterd worden door oorlogsgeweld.  
- Afgelopen week publiceerde Open Doors een nieuwe 'ranglijst' christenvervolging. Het fysieke geweld tegen christenen wereldwijd 

neemt toe. Vooral in Afrika blijft het geweld tegen christenen zich uitbreiden. We bidden om volharding in het geloof, om troost en om 
vreugde te midden van verdrukkingen. 

Kinderleerdienst 
Vandaag is er een kinderleerdienst. Deze dienst begint rond 10.30 uur en is bedoeld voor kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. 
Het thema van de dienst is 'Oog voor elkaar' en het Bijbelgedeelte dat centraal staat, is Kolossenzen 3. Het zou fijn zijn als uw kind zelf 
een Bijbel meeneemt naar de kinderleerdienst. De kinderen kunnen na de dienst worden opgehaald in Eltheto. 

Vervanging dak kerk 
De komende weken wordt het grote dakvlak aan de zijde van de Laan van Meerdervoort vervangen. Hiervoor wordt een steiger 
opgebouwd en zullen er soms wat dakpannen op de stoep staan. 

Actie Kerkbalans 
In deze periode ontvangt u post of mail van de actie Kerkbalans. Na de morgendienst van zondag 4 februari besteden we daar nog 
meer aandacht aan. U ontvangt dan nadere toelichting en er is ook ruimte voor eventuele vragen. 

Activiteiten in deze week 
Zondag 19.30 uur Avonduur 
Maandag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd  
 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
 20.00 uur Belijdeniscatechese 
Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
 19.15 tot 20.15 uur Catechese (12 t/m 14 jaar) 
 19.30 tot 21.00 uur Open Kerk  
 20.00 tot 21.00 uur Catechese (15 en 16 jaar) 
 21.00 tot 22.00 uur Catechese (17+) 
Woensdag 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
 19.30 tot 21.30 uur Alphacursus, 18.45 uur gezamenlijke maaltijd 
Donderdag 10.00 tot 11.30 uur Open kerk 
 10.00 tot 12.00 uur Inloopochtend 
 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
Vrijdag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd 
 10.00 tot 16.30 uur Inloopcafé Dichtbij 

19.00 tot 20.15 uur Jeugdclubs: Pitstop (groep 3 en 4), The Rock (groep 5 en 6) en WWJD (groep 7 en 8)  
 19.00 tot 20.30 uur Jeugdclub: Kompas (1e t/m 3e klas)

 

Collecten 
Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met 
collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft 
natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van 
de kerk: IBAN NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop 
Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. 
Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten 
het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. De 
opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld. 

Collecten van vandaag:  
 
Buurt- en kerkhuis  
           De Paardenberg 
Wijkgemeente 
HGJB 
 
Diaconie 
Wijkgemeente 
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Wilt u meer informatie over de gemeente of een gesprek met een dominee/ouderling?  
Kijk dan op www.bethlehemkerk-denhaag.nl. 

 

   Liederen – zondag 21 januari 2024 – 10.00 uur 
 

Psalm 93: 1, 2, 3 en 4 (Nieuwe berijming) 
1 
De HEER is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met majesteit. 
Hij grondvest d' aarde, houdt haar vast in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van Zijn hand. 

2  
Uw troon staat van de aanvang af gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds meer. 

3  
Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God Die overwint. 
Geweldig is de HEERE Die Zijn voet 
plant op de nek van deze watervloed. 

4  
Uw macht is groot, Uw trouw zal nooit vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft bestaan. 
Tot sieraad is Uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert Uw huis de tijd. 

  
Gezang 248: 1, 2 en 5 (Liederenbundel Op Toonhoogte) 
1 
O Heer Die onze Vader zijt, 
vergeef ons onze schuld. 
Wijs ons de weg der zaligheid, 
en laat ons hart, door U geleid, 
met liefde zijn vervuld. 
 

2 
Geef dat Uw roepstem wordt gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij Uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 
 

5 
Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 

Lied Blijf in mij (Sela)   
Kom je mee en volg je Mij? 
Ik roep je bij je naam. 
Zul je gaan waar Ik je leid? 
Ik maak je nieuw voortaan. 
Laat mijn diepe liefde zien; 
laat zo zien dat jij Mij dient. 
Laat Mijn leven groeien  
diep in jou en blijf in mij. 
 

Laat je blinde mensen zien 
en maak je slaven vrij?  
Help je armen ongezien 
en doe je dat voor Mij? 
Doe je vreemdelingen recht, 
zoals Ik je heb gezegd? 
Ik beantwoord hun gebed 
in jou en jij in Mij. 
  

Laat je achter wie je was 
en leef je nu voor Mij? 
Want je wint je leven pas 
als jij het vindt in Mij. 
En Mijn liefde spoort je aan 
om de wereld in te gaan. 
Dan raak Ik de mensen aan 
in jou en jij in Mij. 

Heer, Uw roepstem echoot door; 
U roept mij bij mijn naam. 
Leer mij volgen in Uw spoor 
en maak mij nieuw voortaan. 
Geef mij steeds opnieuw de moed, 
want mijn hart weet: U bent goed. 
Ik heb lief en leef en groei 
in U en U in mij. 
 
Gezang 232: 1 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte) 
1 
Jezus Die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 

3 
Christus Die door de wereld gaat 
verheft Zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met Zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 

Psalm 18: 5 (Nieuwe berijming)  
5  
God boog zich neer, Zijn hand heeft mij gevonden 
toen mij de waat'ren aan de lippen stonden. 
Hij redde mij, toen 's vijands overmacht 
mij totterdood in d' engte had gebracht. 
Te kwader uren traden zij mij tegen, 
maar God geleidde mij op goede wegen, 
maakte ruim baan hoezeer ik werd benauwd. 
Hij is het Die in liefde mij behoudt. 
 
 
  

ORDE VAN DIENST  
Ps. 30: 1 en 2 
Ps. 93: 1, 2, 3 en 4 
Gz. 248: 1, 2 en 5 
Jona 2:1-6 
Markus 1:14-20 
Lied Blijf in mij  
Gz. 232: 1 en 3 
Ps. 18: 5 
Ps. 68: 16 en 17 

`` 
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   Liederen – zondag 21 januari 2024 – 16.30 uur 
 
 
Gezang 209 (Liederenbundel Op Toonhoogte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Gezang 193: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte) 
1 
Ik geloof in God de Vader, 
Schepper, Die de schepping draagt. 
In Zijn Zoon, in Christus Jezus 
Die, geboren uit een maagd, 
aan het kruis de wereld redde, 
onze zonden op Zich nam. 
Opgestaan en opgevaren 
troont Hij aan Gods rechterhand. 

Jezus, Hij is Heer,  
Hij is Heer.  
Jezus, Hij is Heer,  
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer,  
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer,  
Hij is Heer. 
Naam aller namen, 
naam aller namen. 
 

2 
Ik geloof in God de Trooster, 
gaven van de Heil'ge Geest, 
Die Gods Woord aan ons bevestigt: 
gaat en predikt en geneest. 
Als Hij komt met macht en luister 
zal de mensheid voor Hem staan. 
Dan zal elke knie zich buigen, 
elke tong belijdt Zijn naam: 

Jezus, Hij is Heer,  
Hij is Heer. 
Jezus, Hij is Heer,  
Hij is Heer.  
Jezus, Hij is Heer,  
Hij is Heer.  
Jezus, Hij is Heer,  
Hij is Heer.   
Naam aller namen, 
naam aller namen. 

Lied Houd moed 
Wij zijn het volk van God, 
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar. 
Een leven lang te gast, 
er ligt een hemels Vaderland voor ons klaar. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

Het is een zegetocht 
van heiligen en twijfelaars bij elkaar. 
Maar kijk, wij lopen nog, 
wij lopen wat God heeft beloofd achterna. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los. 
 

God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen.  

Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
 

En nu wij zijn omringd 
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, 
nu geven wij niet op. 
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan. 
 

Houd vol, houd vol, 
Hij laat niet los.  
 
God is voor ons, God is naast ons, 
God is altijd om ons heen. 
Laat maar komen wat hierna komt, 
want Hij laat ons nooit alleen. 
Hij laat ons nooit alleen. 

 
  

ORDE VAN DIENST  
Ps. 133: 1 en 3 
Gz. 209 
Gz. 193: 1 en 2 
Lied Houd moed 
Markus 2:1-12 
Lied Vandaag 
Ps. 32: 1 en 3 
Luisterlied You Say 
Gz. 164 
Gz. 149: 1 en 2 
Gz. 168: 3 
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Wilt u meer informatie over de gemeente of een gesprek met een dominee/ouderling?  
Kijk dan op www.bethlehemkerk-denhaag.nl. 

Lied Vandaag  
Gisteren is een afdruk van je voeten in het zand. 
Morgen is de aanblik van een eindeloos groot strand. 
De zee komt op wanneer ze wil, ze wist je passen uit. 
En als de wind het zand bespeelt, zie je nauwelijks meer vooruit. 
 
Dit is vandaag, het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, met z’n vreugde en zijn pijn 
en je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 
 
Als je om je heen kijkt, maar je ziet niet wat je hoopt. 
En als het lijkt of je al tijden zonder toekomst verder loopt. 
Bedenk dan, als je zicht verliest: je loopt in Iemands zicht. 
De Aanwezige verlaat je niet, want de hemel gaat nooit dicht.  
 

Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn 
en je hoeft maar één ding te doen... 
 
En niets is moeilijker dan laten gaan. 
De toekomst, het verleden. 
Maar je bent al hier, je kunt het aan. 
Gedragen door de Ene. 
 
Dit is vandaag en het is alles wat je hebt. 
Morgen komt later en gisteren is alweer weg. 
Dit is vandaag, met z'n vreugde en zijn pijn. 
Je hoeft maar één ding te doen. Dat is: er zijn. 
Vandaag... 

Luisterlied You Say 
I keep fighting voices in my mind that say I’m not enough. 
Every single lie that tells me I will never measure up. 
Am I more than just the sum of every high and every low? 
Remind me once again just who I am, because I need to know. 
 
You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
You say I am held when I am falling short. 
When I don’t belong, oh You say that I am Yours. 
And I believe, oh I believe, 
what You say of me. 
I believe. 
 
The only thing that matters now is everything You think of me. 
In You I find my worth, in You I find my identity. 
 
You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
You say I am held when I am falling short.  

When I don’t belong, oh You say that I am Yours. 
And I believe, oh I believe, 
what You say of me. 
I believe. 
 
Taking all I have and now I'm laying it at Your feet. 
You have every failure God, and You'll have every victory. 
 
You say I am loved when I can't feel a thing. 
You say I am strong when I think I am weak. 
You say I am held when I am falling short. 
When I don’t belong, oh You say that I am Yours. 
And I believe, oh I believe, 
what You say of me. 
I believe. 
 
Oh I believe, yes I believe, 
what You say of me.  
Oh I believe. 

 
Gezang 164 (Liederenbundel Op Toonhoogte 2015) 
Onze Vader in de hemel 
Heilig is Uw Naam. 
Laat Uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat Uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 

Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid.  
 

Onze Vader in de hemel 
geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 

Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid. 
 

En leidt ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van het kwaad. 

Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid. 
Want van U is het koninkrijk,  
de kracht en de heerlijkheid,  
tot in eeuwigheid. 
 
Amen. Amen. 

Gezang 149: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte)  
1 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
Die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 

2 
Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

Gezang 168: 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte) 
3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw naam ter eer!  
 
 
 


