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Nieuwsbrief 
 

 

 
 

27e jaargang nr. 8 18 februari 2024 

Erediensten  (koster van dienst: morgendienst Wilco Quist / middagdienst Janny Hooijkaas) Collecten  
 10.00 uur ds. E.K. Foppen 

Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Markus 11:11-26 Diaconie + 

 Wijkgemeente + 
RespijtHuis HouseMartin 

16.30 uur prof. dr. G. van den Brink - Woerden Markus 14:32-42 en Johannes 18:1-11 
Tekst: Johannes 18:11 

Diaconie + 
Wijkgemeente 

Dankgebed en voorbede 
- Zuster Jannie Vermeulen mag na een periode van revalidatie (in verband met haar nieuwe heup) weer naar haar eigen huis! We 

danken met haar God voor Zijn trouw en bidden om Zijn blijvende zorg voor haar. 
- We bidden voor de broeder die benoemd is als ouderling voor het in het ouderenpastoraat om Gods licht en wijsheid!  
- Veel gemeenteleden genieten deze week van ontspanning en rust. We bidden om Gods aanwezigheid in deze dagen!  
- Volgende week hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. We bidden om de goede houding ten opzichte van God en de broeder, 

zuster en (groeiend) verlangen naar de tekenen van brood en wijn als middelen die het geloof versterken.  
- We bidden voor hen die geroepen zijn om ons land te (gaan) regeren om wijsheid en dienende liefde. 

Voor de kinderen 
Voor de kinderen is er tijdens de morgendienst een werkblad. Het werkblad is te vinden op de homepage of via deze link: 
www.bethlehemkerk-denhaag.nl/2024/02/16/voor-de-kinderen-zondag-18-februari-2024. 

Geen Avonduur 
In tegenstelling tot andere berichtgeving is er vanavond geen Avonduur. Het volgende Avonduur is op zondag 24 maart. 

Tijdelijk geen Open Kerk  
Als gevolg van de werkzaamheden aan het dak van de kerk is de ingang vanaf de Laan van Meerdervoort voor voorbijgangers maar 
moeilijk te vinden. Daarom is besloten tijdelijk te stoppen met de Open Kerk op dinsdagavond en donderdagmorgen. Het is nog niet 
bekend wanneer de openstelling weer wordt hervat, maar we houden u hierover op de hoogte.  

Vakantie…geen Follow Me (Next) 
Deze week is het voorjaarsvakantie. Er wordt daarom geen catechese gegeven! Hopelijk genieten jullie van een fijne week. Tot 
volgende week. Ontvang een hartelijke groet van de mentoren 

Seniorenbijbelkring  
Woensdagmiddag 21 februari komt de Seniorenbijbelkring onder leiding van dominee Foppen weer bij elkaar. We lezen samen het 
boek Ruth. Vanaf 13.45 uur is er koffie/thee in de ronde zaal. De kring begint om 14.00 uur. We zien uit naar een goede, gezellige en 
vooral ook leerzame middag! Bent u nog niet eerder geweest… Heel hartelijk welkom! 

Voorbereidingsweek Heilig Avondmaal  
Zondag 25 februari vieren we het Heilig Avondmaal. In de voorbereiding worden we onder meer opgeroepen om te onderzoeken of er 
binnen de gemeente iets is dat een goede Avondmaalsviering in de weg kan staan. Wanneer u denkt dat dat het geval is en u dit met 
de kerkenraad wilt bespreken, verzoeken we u om uiterlijk maandag 19 februari contact op te nemen met uw wijkouderling om een 
afspraak te maken.  
Daarnaast is er woensdag 21 februari van 20.00 tot 21.00 uur een bezinningsuur in de ronde zaal. De avond wordt verzorgd door 
pastoraal ouderling Gerard Metske en biedt ruimte voor gebed, bezinning en bemoediging. Laten we, ook al is het voorjaarsvakantie, 
een uur vrijmaken om ons gezamenlijk voor te bereiden op de ontmoeting met God in het Heilig Avondmaal. We hopen komende 
woensdagavond veel gemeenteleden te mogen verwelkomen!  

Residentiepauzedienst  
Dinsdag 20 februari vindt weer een residentiepauzedienst plaats in de Waalse Kerk aan het Noordeinde in Den Haag. Het thema van 
de dienst is dit keer: Uw Naam worde geheiligd. Dit in het kader van het jaarthema voor 2024, het Onze Vader. De sprekers zijn  
ds. Willem Kater en mr. Piet-Hein Donner. Dominee Kater is sinds vorige zomer predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk van 
's-Gravenzande. De heer Donner bekleedde diverse ministersposten namens het CDA en hij was tot 2018 vicepresident van de Raad 
van State. Iedereen is hartelijk welkom bij de pauzedienst die om 12.30 uur begint en ongeveer drie kwartier duurt.  

Activiteit 19-29ers 
Donderdag 29 februari gaan de jongeren (19-29 jarigen) van de Bethlehemkerk) boulderen in Den Haag en jij kunt daar bij zijn! We zijn 
om 20.00 uur bij Beest boulderen CENTRUM (nieuwe locatie)! Supergezellig natuurlijk als jij er ook bij bent! De benodigde schoenen 
kan je huren op de locatie en de kosten van boulderen plus schoenhuur zijn: € 13,50 en € 4,50. We kunnen dan de hele avond 
klimmen! Als je daar nog niet geregistreerd bent, zorg dan dat je er iets vroeger bent, want we starten uiterlijk om 20.00 uur! Tot dan! 

Vrijwilligers gezocht Paaslessen 
Ook dit jaar willen we in de week voor Pasen weer Paaslessen organiseren voor kinderen van verschillende basisscholen. De 
uitnodigingen zijn inmiddels naar de scholen gegaan en we hopen weer veel kinderen te mogen begroeten. Het is een mooi stukje 
missionair werk om aan kinderen het verhaal van Pasen te vertellen, dat Jezus de Levende is! Voor sommigen is dat echt nieuw om te 
horen. We zien er naar uit iets te mogen delen van de hoop die in ons leeft. Daarnaast maken we van de gelegenheid gebruik om de 
kinderen wat meer uitleg te geven over wat er in de kerk te zien is en te beleven valt. Uit ervaring weten we dat dit vaak verrassende 
gesprekken oplevert.  
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Wilt u meer informatie over de gemeente of een gesprek met een dominee/ouderling?  
Kijk dan op www.bethlehemkerk-denhaag.nl. 

Om alles in goede banen te leiden, kunnen we niet zonder vrijwilligers. We hebben mensen nodig die het leuk vinden om met een klein 
groepje kinderen een rondgang door de kerk te maken en te helpen bij een verwerking van het Paasverhaal. We hebben 
ongeveer zeven vrijwilligers per dagdeel nodig. Afhankelijk van het aantal scholen dat zich aanmeldt, willen we 
de Paaslessen aanbieden op maandag 25 en dinsdag 26 maart. We werken in dagdelen: van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 
uur. Wat zou het mooi zijn als u (of jij!) één of meerdere dagdelen kunt helpen! Graag aanmelden vóór 14 maart bij missionair teamlid 
Iara de Witte, iaradewitte@gmail.com, 06-24111304. Iemand van het missionair team neemt, dan contact met u op om nog wat 
instructies te delen. Wij vragen u ook om thuis met ons mee te bidden dat er kinderen tot geloof in Jezus mogen komen. 

Activiteiten in deze week 
Maandag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd  
 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
 20.00 uur Belijdeniscatechese 
Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
Woensdag 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
 14.00 uur Seniorenbijbelkring 
 20.00 tot 21.00 uur Bezinningsuur Heilig Avondmaal 
Donderdag 10.00 tot 12.00 uur Inloopochtend 
 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
Vrijdag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd 
 10.00 tot 16.30 uur Inloopcafé Dichtbij 

Collecten 
Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met 
collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft 
natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van 
de kerk: IBAN NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop 
Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. 
Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten 
het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. 
De opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld. 

Collecten van vandaag:  
 
Diaconie 
Wijkgemeente  
RespijtHuis HouseMartin 
 
Diaconie 
Wijkgemeente 
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   Liederen – zondag 18 februari 2024 – 10.00 uur 

 
Gezang 244 (Liederenbundel Op Toonhoogte)  
Heer, Uw bloed dat reinigt mij, 
doet mij leven en maakt mij vrij. 
Heer, Uw bloed dat nam mijn plaats 
in het offer, dat U bracht.. 
En U wast mij, witter dan de sneeuw, 
dan de sneeuw. 
Mijn Jezus, Gods Lam voor mij geslacht. 
(2x) 
 
Gezang 475: 1 en 2 (Liederenbundel Op Toonhoogte) 
Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. 
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja.

1 
Als je de Vader vraagt om ’n brood, 
geeft Hij je zeker nooit een steen. 
Al je gebeden, klein of groot, 
heus, Hij vergeet er niet één. 

Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. 
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja.

2 
Als je Mijn Vader iets wilt vragen, 
vraag in Mijn naam, Ik zal het doen. 
Ik ben met je alle dagen, 
Ik ben dezelfde als toen. 

Als je bidt zal Hij je geven. 
Als je klopt aan de deur, zal Hij opendoen. 
Als je zoekt dan zul je 't vinden, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja.

Psalm 1: 1, 2 en 3 (Nieuwe berijming) 
1 
Gezegend hij, die in der bozen raad 
niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 
noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en Zijn geboden, 
maar die aan 's HEEREN wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met Zijn geboden leeft. 
 

2  
Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 

3  
Gans anders zal 't de goddelozen gaan: 
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan. 
Zij kunnen zich voor God niet staande houden, 
er is geen plaats voor hen bij Zijn vertrouwden. 
God kent die wandelt in het rechte spoor, 
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor. 
 
Gezang 78: 1, 2, 3 en 4 (Liedboek) 
1 
Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland Die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 

2 
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In Uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 

3 
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
Uw leven moet mijn leven zijn, 
Uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis. 

4 
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds'len sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God.  

ORDE VAN DIENST  
Ps. 121: 1 
Ps. 122:1 
Gz. 244 
Markus 11:11-26 
Gz. 475: 1 en 2  
Ps. 1: 1, 2 en 3 
Gz. 78: 1, 2, 3 en 4 
Gz. 5: 8, 9 en 10 
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Wilt u meer informatie over de gemeente of een gesprek met een dominee/ouderling?  
Kijk dan op www.bethlehemkerk-denhaag.nl. 

 

   Liederen – zondag 18 februari 2024 – 16.30 uur 
 
 
Gezang 139: 1, 2 en 4 (Liedbundel Weerklank) 
1 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen, 
alle geboden worden thans voldragen, 
alle beproeving van de wildernis. 
 

2 
Gods schepping die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten, 
Die Zoon van David zijt en Man van smarte, 
Koning der Joden Die de dood verdreef. 

4 
Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven, 
ons is een lofzang in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
 
Psalm 91: 1 en 8 (Liedbundel Weerklank) 
1 
Hij die op Gods bescherming wacht, 
vindt bij de hoogste Koning 
een schuilplaats waar hij overnacht, 
beschaduwd door Gods woning. 
Ik noem de HEER, op Wie ik bouw, 
mijn Toevlucht en mijn Sterkte, 
mijn God, op Wie ik vast vertrouw, 
Hij Die mijn heil bewerkte. 
 

8 
Roept hij Mij aan, Ik antwoord hem, 
Ik zal zijn Helper wezen. 
Is hij beangst, Ik hoor zijn stem, 
dus hoeft hij niet te vrezen. 
Ja, Ik verleng zijn levenstijd, 
want hij blijft op Mij bouwen. 
Mijn heil, Mijn goedertierenheid 
zal Ik hem doen aanschouwen. 

 
Gezang 474: 1, 2 en 3 (Liedbundel Weerklank) 
1 
Wie is als God, de hoogste Heer? 
Wat gaat Zijn troon te boven? 
Aan Hem komt toe de hoogste eer. 
Er rest ons niets dan loven! 
Hij zetelt op ons lofgezang 
en schept muziek al eeuwenlang, 
een beurtgezang van leven.

2 
Wie is verheven als de Heer? 
Wie kan Hem evenaren? 
Hij schiep de machten, 't hemelheer, 
het leven op de aarde. 
Geen mens is creatief als Hij, 
want uit het niets kwam iets tot zijn; 
het wonder kwam tot leven!

3 
Wie zorgt zo wonderlijk als Hij? 
Wiens liefde kent geen grenzen? 
Hij draagt ons allen, u en mij. 
Wat meer kunnen wij wensen? 
Want in het leven, in de dood 
blijkt Zijn verlossing wondergroot. 
Hij schept door Christus leven! 

ORDE VAN DIENST  
Gz. 139: 1, 2 en 4 

Ps. 91: 1 en 8 
Ps. 42: 7 
Markus 14:32-42  
Johannes 18:1-11 
Gz. 5: 2 en 5 
Ps. 73: 10  
Gz. 474: 1, 2 en 3 


