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27e jaargang nr. 13 24 maart 2024 

Erediensten  (koster van dienst: morgendienst Judith van Houte / middagdienst Maaike Schiebaan) Collecten  
 10.00 uur ds. T.L.J. Bos 

Bevestiging ambtsdrager en bevestiging en 
afscheid pastoraal medewerkers 

Markus 13 Diaconie + 
 Wijkgemeente + 

Protestantse Kerk Missionair 

16.30 uur ds. J. van der Meijden - Bergambacht Jesaja 53:4-6, Mattheüs 27:33-37,  
Hebreeën 9:11-12 en Kolossenzen 2:13-14 
Tekst: Kolossenzen 2:14 
Thema: Jezus, bloedbok en zondebok voor mij 

Diaconie + 
Wijkgemeente 

Witte Donderdag – 28 maart (koster van dienst: Johan Quist)   
19.30 uur ds. E.K. Foppen Viering Heilig Avondmaal  

Goede Vrijdag – 29 maart (koster van dienst: Johan Quist)   
19.30 uur ds. T.L.J. Bos  Pastoraal Diaconaal Centrum  

de Herberg + 
Wijkgemeente 

Dankgebed en voorbede 
- We prijzen en danken, samen met Anil en Purnima Kumar-Stuart, God de Schepper van alle leven. Zij ontvingen op 22 maart uit Zijn 

hand een dochter: Ruhami Azora Humaliya Gurnaaz. Zij noemen haar Ruhami (= God ontfermt Zich, Hosea 1)! We bidden of de 
ontfermende God Zich ook over hen als gezin blijft ontfermen. 

- Komende dinsdag wordt bij broeder Henk Barnhard een tumor uit zijn nier verwijderd. We bidden of deze ingreep met goed gevolg 
zal plaatsvinden. De HEERE zij hem naar lichaam en ziel nabij.  

- Zuster Jannie Vermeulen is voorlopig weer even opgenomen in revalidatiecentrum Westhoff. Door de revalidatie na haar operatie is 
een oude hernia weer gaan opspelen. Ze heeft veel (rug)pijn! We bidden om moed en kracht voor haar.  

- We bidden voor het Joodse volk. Zij vieren deze dagen het Purimfeest. We bidden om de-escalatie van het oorlogsgeweld en afname 
van het sterk toegenomen antisemitisme.  

- De wereld wordt geteisterd door vele (burger)oorlogen. We bidden om vrede in Haïti, Zuid-Soedan en Jemen. Geef vrede Heer, geef 
vrede.    

- Maandag en dinsdag volgen honderden kinderen van verschillende scholen de zogeheten Paaslessen in de Bethlehemkerk. De 
kinderen krijgen een rondleiding door het kerkgebouw, maar zien en horen ook het Paasevangelie. We bidden of de Heilige Geest 
kinderharten opent voor de liefde van Christus. We bidden om Gods liefde voor de betrokken vrijwilligers.  

- We bidden om de krachtige werking van Gods Geest in de verschillende vieringen en diensten die worden gehouden in de Stille 
Week.  

Voor de kinderen 
Voor de kinderen is er tijdens de morgendienst een werkblad. Het werkblad is te vinden op de homepage of via deze link:  
www.bethlehemkerk-denhaag.nl/2024/03/23/voor-de-kinderen-zondag-24-maart-2024. 

Avonduur 
Vandaag is er weer Avonduur. Een volledige band hoopt weer te ondersteunen bij het zingen van aanbiddingsliederen rondom Pasen. 
Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur in Eltheto.  

Paasviering senioren 
Donderdag 28 maart is er met de senioren een Paasviering in de kerkzaal met aansluitend een broodmaaltijd. We beginnen om 15.00 
uur. U bent van harte welkom vanaf 14.30 uur. Ook vandaag ligt de intekenlijst nog in de ontmoetingsruimte! In Ons kerkblad vindt u 
meer informatie en voor vragen kunt u terecht bij Corrie Toet, 070-3863332, c.w.toet@icloud.com.  

Vieringen Stille Week  
Vandaag begint de zogenoemde Stille Week. In deze week komen we (bijna) elke avond samen om ons in Woord, gebed, overdenking 
en lied mee te laten nemen op de weg van Jezus Christus. De weg naar het kruis, de weg naar het graf. Een weg die eindigde in de 
dood. Onze weg, onze dood. Maar Hij brak die dood stuk en opende een nieuwe weg.   
De bezinningsmomenten worden gehouden op dinsdag-, woensdag- en zaterdagavond. Op Witte Donderdag staat de viering van het 
Heilig Avondmaal centraal. Op Goede Vrijdag staan we - in een uitgebreidere dienst - aan de voet van het kruis. De avonden beginnen 
telkens om 19.30 uur.       
De vieringen deze week staan onder leiding van ds. Thejon Bos en ds. Bert Karel Foppen. Liesbeth Voskamp neemt ons ook een keer 
mee in een creatieve vertolking van het Evangelie. De muziek wordt verzorgd door Aarnoud de Groen (orgel en vleugel), Henk 
Lemckert (orgel), Esther Wolting (fluit), Joram van Ketel (trombone) en Judith van Houte (harp).  
De liturgie tijdens de bezinningsmomenten wordt gevolgd zonder verdere aankondigingen. Wij vragen u in stilte de kerk binnen te 
komen en deze ook weer in stilte te verlaten.  
We zien uit naar een gezegende week die ons stil maakt van verwondering over Gods liefde in Jezus Christus.  
Er wordt een boekje gedrukt met daarin de orden van dienst. Wilt u deze terugleggen bij de ingang of de volgende dag weer 
meenemen? 
  

Uitgave van de Hervormde Bethlehemkerkgemeente, Laan van Meerdervoort 627, Den Haag 
www.bethlehemkerk-denhaag.nl 
Redactie: Ellen van Vliet, 06-23417310, nieuwsbrief@bethlehemkerk-denhaag.nl   
Inleveren kopij voor eerstvolgend nummer: uiterlijk vrijdagavond 19.00 uur 

mailto:predikant@bethlehemkerk-denhaag.nl
mailto:thejon.bos@bethlehemkerk-denhaag.nl
http://www.bethlehemkerk-denhaag.nl/2024/03/23/voor-de-kinderen-zondag-24-maart-2024/
mailto:c.w.toet@icloud.com


Wilt u meer informatie over de gemeente of een gesprek met een dominee/ouderling?  
Kijk dan op www.bethlehemkerk-denhaag.nl. 

 
Paaswandeling en -ontbijt  
Het is inmiddels een mooie traditie. Op de vroege ochtend van de Paasmorgen (zondag 31 maart) maken we een wandeling over 
begraafplaats Oud Eik en Duinen. We zoeken de verstilling, zien de zon opgaan, horen het Paasevangelie, doorbreken het oude liedje 
van de dood met een lied over de Opgestane en ontmoeten elkaar. We staan dit jaar stil bij het graf van wijlen ds. Hendrik Talsma 
(1912-1996). Zijn kleinzoon Hendrik Jan zal bij het graf een paar woorden spreken. De wandeling begint om 8.00 uur vanaf de kapel op 
de begraafplaats. Na afloop is er goeie koffie en thee en een gratis Paasontbijtje in Dichtbij waarna we met elkaar de Paasdienst 
kunnen meemaken.  

Lunch na Paasdienst 
Op Eerste Paasdag (zondag 31 maart) willen we de feestelijke morgendienst, waarin we de opstanding van onze Heere Jezus vieren,  
afsluiten met een Paaslunch in Eltheto. Na de morgendienst kunt u in de ontmoetingsruimte een kopje koffie of thee drinken. Daarna 
zien we u graag in Eltheto. Aanmelden voor de Paaslunch is niet nodig. U en uw vrienden, familieleden en buren zijn van harte 
welkom!  

Kerkblad april 
Voor Ons kerkblad van april zijn wij benieuwd naar tips om erop uit te gaan. Welk plekje vindt u heel mooi of heeft u goede 
herinneringen aan? Dit kan een plekje in de natuur zijn, maar ook een gebouw, museum, plein, dorp of stad. En het kan zijn in  
Den Haag of elders in Nederland. Deel en inspireer! U kunt reageren via deze link https://bitly.ws/3es9i. Alvast bedankt voor uw 
spoedige reactie! 

Verdiepingsavonden 'Oproep tot omkeer' 
Er is weer een nieuwe reeks van verdiepingsavonden in aantocht. Tijdens een drietal dinsdagavonden (9, 16 en 23 april) komen we 
samen rond het thema 'Oproep tot omkeer, over bekering en bestaansverheldering'. Dr. Wim Dekker schreef een mooi en toegankelijk 
boek over dit thema! Tijdens deze avonden ontdekken we samen wat de Bijbel zegt over bekering, hoe dit thema in onze 
(kerk)geschiedenis heeft gewerkt, maar denken we ook na over vandaag… Waar moeten wij ons van bekeren? Het is natuurlijk een 
aanrader om het boek aan te schaffen en vast te gaan lezen! De avonden worden gehouden in de Bethlehemkerk. Vanaf 19.45 uur is 
de inloop met koffie/thee. We starten om 20.00 uur. Welkom!  

Kerkelijk bureau PGG zoekt versterking  
Op het kerkelijk bureau van de PGG is een vacature opengesteld voor een secretarieel/administratief medewerker (20-24 uur per 
week). Men zoekt iemand die de kerkelijke organisatie kent en bij voorkeur meelevend is in een gemeente binnen de PKN. Voor 
vragen over deze functie en de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij Mariël Middendorp, lid van het College van Kerkrentmeesters, 
06-55550464. Solliciteren kan tot 15 april 2024.  

Activiteiten in deze week 
Zondag 19.30 uur Avonduur 
Maandag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd  
 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
 20.00 uur Belijdeniscatechese  
Dinsdag 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
 19.30 uur Bezinningsmoment 
Woensdag 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
 19.30 uur Bezinningsmoment 
Donderdag 10.00 tot 12.00 uur Inloopochtend 
 10.00 tot 13.00 uur Inloopcafé Dichtbij 
Vrijdag 7.00 uur Gezamenlijke stille tijd 
Zaterdag 19.30 uur Bezinningsmoment 
Zondag 8.00 uur Paaswandeling en -ontbijt 
 

Collecten 
Bij voorkeur geeft u uw gaven via de Bethlehemkerkapp. Geven met 
collectemunten/geld via de collectezakken bij de uitgang in de kerk blijft 
natuurlijk ook mogelijk. U kunt ook geld overmaken naar de rekening van 
de kerk: NL81INGB0004782505 ten name van Muntenverkoop 
Bethlehemkerk, graag onder vermelding van 'collecte' en de datum. 
Eventueel kan worden aangevuld met voor welke van de deze collecten 
het bedrag is bedoeld. U kunt uw gaven ook geven via deze QR-code. 
De opbrengst wordt over de genoemde collectedoelen verdeeld. 

Collecten van vandaag:  
 

Diaconie 
Wijkgemeente 
Protestantse Kerk Missionair 
 

Diaconie 
Wijkgemeente 

 

 
  

https://bitly.ws/3es9i
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   Liederen – zondag 24 maart 2024 – 10.00 uur 

 
Psalm 65: 1 en 2 (Nieuwe berijming) 
1 
De stilte zingt U toe, o Heere, 
in Uw verheven oord. 
Wij zullen ons naar Sion keren 
waar Gij ons bidden hoort. 
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, 
tot U komt al wat leeft, 
tot U, o Redder uit ellende, 
Die alle schuld vergeeft. 

2  
Zalig wie door U uitverkoren 
mag wonen in Uw hof, 
hoezeer hij door zijn schuld verloren 
terneerlag in het stof. 
Wij worden door U begenadigd 
Die heilig zijt en goed. 
Gij Die ons in Uw huis verzadigt 
met alle overvloed. 

  
Gezang 296: 2 en 3 (Liedboek) 
2 
Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast 
wat Ik u heb gegeven. 
Er blijft bij alle aardse last 
een open deur ten leven. 
Werp van u af 
wat Ik niet gaf. 
Blijf u standvastig scharen 
bij wie Mijn Woord bewaren. 
 

3 
Ik kom met haast, houd wat gij hebt, 
nog is de worst'ling gaande. 
Ik ben 't, uit Wie gij krachten schept, 
houd in de strijd u staande. 
Zie op naar Mij: 
Ik blijf nabij. 
Ik houd u vast in 't lijden. 
Niets zal u van Mij scheiden. 

Gezang 530: 1, 2 en 3 (Liederenbundel Op Toonhoogte) 
1 
Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaat de storm tekeer,  
leg maar gewoon je hand  
in die van onze Heer. 
 

2 
Je hoeft niet bang te zijn,  
als oorlog komt of pijn.  
De Heer zal als een muur  
rondom je leven zijn. 
 

3 
Je hoeft niet bang te zijn,  
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft,  
als jij je ogen sluit. 

Lied Een toekomst vol van hoop (Sela) 
In de nacht van strijd en zorgen 
kijken wij naar U omhoog, 
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 
 
Ook al zijn er duizend vragen, 
al begrijpen wij U niet, 
U blijft ons met liefde dragen, 
U Die alles overziet. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U heeft ons geluk voor ogen. 
Jezus heeft het ons gebracht. 
Mens, als wij, voor ons gebroken 
in de allerzwartste nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 
U bent God, de Allerhoogste, 
God van onbegrensde macht. 
Wij geloven en wij hopen 
op het einde van de nacht. 
 
U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 
 

Gezang 477: 1, 2 en 3 (Liedbundel Weerklank)  
1 
Zegen ons, Algoede, 
neem ons in Uw hoede 
en verhef Uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 
2 
Stort, op onze bede, 
in ons hart Uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van Uw Geest bij dag en nacht. 
 
3 
Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, Uw Naam ter eer! 

 
  

ORDE VAN DIENST  
Ps. 89: 7  
Ps. 65: 1 en 2  
Gz. 296: 2 en 3  
Markus 13 
Gz. 530: 1, 2 en 3  
Ps. 130: 3 
Lied Een toekomst vol van hoop  
Gz. 477: 1, 2 en 3 
Ps. 118: 13 en 14 
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Wilt u meer informatie over de gemeente of een gesprek met een dominee/ouderling?  
Kijk dan op www.bethlehemkerk-denhaag.nl. 

 

   Liederen – zondag 24 maart 2024 – 16.30 uur 
 
 
Gezang 190: 1 en 3 (Liedbundel Weerklank) 
1 
Uw verlossingwerk op aarde 
hebt U, trouwe Heer, volbracht; 
en Uw bloed, zo rijk aan waarde, 
hebt G' in ’t heiligdom gebracht. 
Ja, U bent voor ons gestorven, 
hebt het leven ons verworven; 
en daar U bent opgestaan, 
kunnen wij in vrijheid gaan. 
 

3 
Dank, aanbidding, lof en ere 
zij U eeuwig toegebracht 
door Uw kinde͜ren, die U, Heere 
hebt verlost uit satans macht. 
Laten zij Uw liefde roemen, 
U alleen hun Redder noemen; 
laat hun dienst, door U gewijd, 
recht doen aan Gods heerlijkheid. 

Psalm 22: 1 en 12 (Nieuwe berijming) 
1 
Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijft zo ver, terwijl ik tot U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht. 
 

12 
Dit zal gedenken wie zich nog verweert, 
tot alle natie zich tot Hem bekeert 
en voor de Koning Die het al regeert 
zich neer zal buigen. 
De verste einden zullen het getuigen, 
dat niets gelijk aan Zijn verheven macht is, 
dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, 
het Koninkrijk! 

Gezang 141: 1, 2 en 3 (Liedbundel Weerklank) 
1 
Diep, o God, voor U gebogen, 
schuldig voor Uw hoog gericht, 
krijg ik tranen in mijn ogen, 
kleurt de schaamte mijn gezicht. 
Maar, geloofd zij Uw gena: 
Jezus stierf op Golgotha; 
voor een wereld, diep verloren, 
gaf U Uwe Eengeboren. 
 

2 
Om van schuld ons te bevrijden, 
stierf Uw Zoon de wreedste dood. 
Laat wie zich aan Hem wil wijden, 
houden wat Hij ons gebood. 
Geef als zonde ons omringt, 
Jezus, dat Uw liefd' ons dringt 
om altijd voor U te leven, 
Die Zich aan ons heeft gegeven! 

3 
Jezus, Uw verzoenend sterven 
blijft het rustpunt van ons hart. 
Als wij alles moeten derven, 
staat Uw liefd' ons bij in smart. 
Als ik eenmaal sterven moet 
en de angst mij beven doet, 
laat Uw bloed mijn hoop dan wekken 
en mijn schuld voor God bedekken. 

ORDE VAN DIENST  
Gz. 190: 1 en 3 
Ps. 111: 1 en 2 
Ps. 111: 5 
Jesaja 53:4-6 
Mattheüs 27:33-37 
Hebreeën 9:11-12 
Kolossenzen 2:13-14 
Ps. 6: 1, 2 en 9 
Ps. 22: 1 en 12 
Gz. 141: 1, 2 en 3 


