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Goedemorgen! 

v Wat fijn dat jullie er weer zijn. Met wie ben je samen 
naar de kerk gekomen? 

…………………………………………………………………………….. 

v Vandaag luisteren we naar dominee: 

………………………………………..…….. 

v Het thema vandaag is: 

……………………………………………………. 

v Dit kinderlied zingen we: 

……………………………………………………. 

Wat ga jij vandaag doen nadat de  

kerk is afgelopen? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

WERKBLAD 
BETHLEHEMKERK DEN 

HAAG 
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We luisteren vandaag naar Lukas 6:1-11. Pak dit hoofdstuk er 

maar bij.  

 

We gaan het hebben over de sabbat. Omcirkel de juiste 

antwoorden en maak een woord met deze letters. 

 

1. Wat betekent sabbat? 

E – ‘Vrede op aarde’ 

G – ‘Ophouden en opnieuw ademen’ 

A – ‘Je mag niks doen’ 

 

2. Waar komt de sabbat vandaan? 

H – Dat hebben de Joden bedacht 

O – Dat heeft God ingesteld tijdens de schepping 

R – Dat heeft Paulus ingesteld 

 

3. Hoe wordt de sabbat gevierd? 

D – Het wordt gevierd met familie en vrienden met eten en 

een dienst 

P – Er wordt helemaal niks gedaan. Iedereen houdt rust 

en blijft thuis 

U – Je mag lekker zelf doen wat je wilt. Die dag is voor jou 

 

Welk woord komt eruit: …………………………………. 

 

Vul de ontbrekende woorden in: 

 

farizeeën – goed – zondag - sabbat 

 

Jezus genas op de …………………… Daar waren de ………………… 

het niet mee eens. Maar de sabbat is er ook om ……………….. te 

doen aan je naasten. Hoe zouden wij dit op ……………….kunnen 

doen? Denk er maar eens over na. 
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1. De sabbat is ingesteld als rustdag. Dan hoef je niet te 

werken. Hoe ziet jouw rustdag eruit? 

Maak er een mooie tekening van of schrijf op wat je op 

zondag allemaal doet 
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Denk samen na over de invulling van 

de zondag. Hoe kan je er op deze dag 

ook juist voor de ander zijn? Praat hier 

met elkaar over 


