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ZONDAG 20 APRIL 2025 

 

 
Hoi, fijn dat je weer in de kerk bent vandaag! Het is vandaag Paasfeest! 
 

Waar denk jij aan bij het Paasfeest? Schrijf het in de wolkjes hieronder. 

                                      

                                           

Kijk eens naar het mooie paasstuk (het kruis met de bloemen) dat voorin de 
kerk staat. Teken het hier na. 

 

              
 

 

                                              

 

Voor de preek 
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We lezen vandaag: L____________   Hoofdstuk: _____ Vers:_____.  
Zoek het maar op in je Bijbel. 
 

Vers 1: Op de 1e dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het 
graf. Wie worden er bedoeld met ‘zij’? 

o De discipelen 

o De vrouwen 

o De bewakers 

 

Wat zagen ze toen ze het graf binnen waren gegaan? (Vers 3) 
________________________________________________________________ 

 

Hoe zou jij reageren als je zou zien dat het graf leeg was? Ik zou… 
________________________________________________________________ 

 

In vers 4 staat dat er opeens twee engelen verschijnen die zeggen dat Jezus is 
opgestaan. Ze herinneren zich dan de woorden van Jezus. Maak de puzzel en 
dan ontdek je wat Jezus heeft gezegd.  
                
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de preek 
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De vrouwen vertellen in vers 10 aan de apostelen wat er is gebeurd bij het 
graf.  
 

De apostelen: 
o Geloven het meteen 

o Geloven het niet en noemen het kletspraat 

o Zeggen dat ze het eerst zelf willen zien 

 

Wat doet Petrus?  
o Hij lacht de vrouwen uit 

o Hij wordt boos en zegt dat ze liegen 

o Hij rent meteen naar het graf 

 

In vers 12 staat dat Petrus zich ‘verwonderde’. Wat zou dat betekenen, ‘je 
verwonderen over iets?’ Probeer het in je eigen woorden te omschrijven. 
Verwonderen is 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Bedenk iets waar jij je over verwondert en teken het hieronder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tijdens de preek 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus leeft, het graf is leeg! Probeer deze dag echt bezig te 
zijn met Pasen. Maak een mooie tekening, schrijf een tekst 

uit de preek mooi op een vel papier of zing met elkaar 
liederen over de opstanding van Jezus.  

 


