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  Goedemorgen! 
 Wat fijn dat jullie er weer zijn. Met wie ben je samen naar de 

kerk gekomen? 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

 Vandaag luisteren we naar dominee: ………………………………… 

    ……………………………………………….… 

 Het thema van de dienst is: 
 

………………………………………………………. 
 Uit dit Bijbelboek lezen we vandaag: 
 

………………………………………………………. 
 Dit kinderlied zingen we: 

………………………………………………………….. 

 Welke dingen heb je deze week gedaan? Schrijf er maar een 
paar op. Je mag God hiervoor bidden en danken.  

 

………………………………………………………………………………………………. 
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     Hoe voel je je vandaag?   

    

 

 Vandaag lezen we uit Lukas 24: 13-35, pak dit hoofdstuk er 
maar bij.  

Jezus kan zomaar met je oplopen, terwijl je het niet eens 
doorhebt. Als je iets moeilijk vindt of ergens verdriet om 

hebt, komt Jezus naast je lopen om je te troosten. 
 
 

 

 Vers 13. Naar welk dorpje lopen de twee mannen? ………………………. 
 Vers 15. Wie komt bij hen lopen? ………………………………………………….. 
 Vers 16. Herkennen zij Hem? ………………………………………………………... 
 Vers 21. Wat hoopten de mannen dat Jezus zou doen? 

………………………………………………………………………………………………………. 
 Vers 27. Wat legt Jezus hen uit? 

……………………………………………………………………………………………………... 
 Vers 29. Wat vragen de mannen? 

……………………………………………………………………………………………………… 
 Vers 30 en 31. Wanneer herkennen zij Jezus? 

……………………………………………………………………………………………………… 
 Vers 33. Waar gaan ze nu snel naartoe? ………………………………………. 
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 Vind je het verhaal van de Emmaüsgangers een verdrietig of 
een blij verhaal en waarom? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Heb je zelf weleens het gevoel dat Jezus bij je is, hoe was dat? 

……………………………………………………………………………………………….. 

 En werd je er ook blij van, net als de Emmaüsgangers? Of 
bijvoorbeeld getroost? 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Kleopas en zijn vriend 
gaan naar Emmaüs. Ze 
willen de discipelen het 
goede nieuws over Jezus 
vertellen. Kun je ze 
helpen de weg te vinden? 
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Als je iets moeilijk vindt of ergens verdriet om hebt, komt 
Jezus naast je lopen om je te troosten. Wij mogen, net als 

Jezus, wanneer iemand het moeilijk heeft naast hem of haar 
gaan lopen. 

 
Een korte tekenfilm over de Emmaüsgangers is te vinden op: 

https://www.youtube.com/watch?v=3tTQ-XQRao8 

 

Twee discipelen lopen van Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs. Ze zijn verdrietig over wat er met 
Jezus is gebeurd. Plotseling verschijnt er een vreemdeling die met hen meeloopt. Hij legt hen uit waarom 

Jezus moest sterven aan een kruis. Als Hij blijft eten en het brood breekt zien ze dat de vreemdeling 
Jezus is. Ze lopen meteen terug naar Jeruzalem om de discipelen te vertellen dat Jezus leeft! 


