{ VOor de preek

Hoi, fijn dat je weer in de kerk bent vandaag!

De dominee van vandaag is

We lezen in de Bijbel uit het oude/ nieuwe testament. We lezen uit het
bijbelboek vers t/m

Vandaag gaat het over ‘tranen’. Waar denk jij aan bij het woord ‘tranen’? Schrijf
zoveel mogelijk woorden in de tranen hieronder.




Ti)dens de preela
_J

In het bijbelgedeelte van vandaag wordt drie keer gezegd dat Paulus huilt.
Lees vers 19 (het helpt als je ook een paar verzen ervoor en erna leest).

Kun je uitleggen waarom Paulus hier huilt? Als je goed luistert, noemt de
dominee het ook in de preek.

Lees vers 31. Hier lees je ook dat Paulus huilt. Kies het goede antwoord:
o Paulus huilt omdat hij boos is op de mensen die niet luisteren
o Paulus huilt omdat hij zoveel om de mensen geeft en wil dat ze ook
in Jezus gaan geloven
o Paulus huilt van blijdschap

De derde keer dat Paulus huilt staat in vers 37.
Lees vers 36 t/m 38, Paulus neemt hier afscheid van de mensen. Vul de
ontbrekende woorden in:

En toen hij dit gezegd had, hij neer en met hen
allemaal.

En iedereen begon luid te , ze vielen Paulus om de hals en
kusten hem, ze waren zeer , vooral om het woord dat
hij gesproken had, namelijk dat zij zijn niet meer zouden

zien. En zij deden hem uitgeleide naar het schip.

Kun jij bedenken waarom Paulus en alle andere mensen hier huilen?

Ze huilen omdat




{ Tijdens de preek

Je kunt huilen omdat je verdrietig bent. Teken hieronder wanneer jij
huilde, omdat je verdrietig was...

Heb je ook weleens gehuild omdat je blij was? Maak daar ook een
tekening van &

Wat vind je ervan dat er in de Bijbel staat dat Paulus huilt?

Ik vind dat mooi/ vreemd/ , omdat

Zoek nog eens een verhaal in de Bijbel waar iemand huilt? Wie huilt er en

waarom? huilt, omdat




Maak een tekening voor iemand die verdrietig is en
geef hem aan diegene.
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